
Workshop:   Een vliegende start met leesbevordering  
 

Leesbingo  

Alles wat niet kan - Salma El-Wardany 

 

Vind jij alle zinnen? Op welke pagina staan ze? Lees het boek en ga op zoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Workshop:   Een vliegende start met leesbevordering  
 

‘Oké zijn naam is 
Mo en ik heb 
hem via internet 
leren kennen,’ 
vertelt Jenna, die 
meteen in haar 
rol schiet. 
 
 
 
p.  

Haar zus stormt 
de kamer in en 
springt naast 
haar op bed. 
‘Mag ik iets 
vertellen?’ 
 
 
 
 
p.  

‘Jenna, waarom 
heb je in 
godsnaam 
alcohol 
meegenomen 
naar het 
verlovingsfeest 
van mijn zusje?’ 
fluistert Kees 
wanhopig.  
p.  

‘Waarom 
mensen iets 
doen? Altijd om 
dezelfde reden. 
Hebzucht. Lust,’ 
antwoordt Ola.  
 
 
 
 
p.  

Kees heeft haar 
ouders al 
maanden niet 
gezien, maar ze 
zijn zo trots op 
haar dat ze niet 
durven te 
klagen.  
 
 
p.  

Ze lachen hardop en 
kijken elkaar 
glunderend aan.  
 
 
 
 
 
 
 
p.  

‘Je had wel dood 
kunnen zijn,’ sist 
ze terug.  
 
 
 
 
p.  

Ze bedenkt dat 
ze een monster 
is om haar 
bloedeigen zus 
te benijden om 
haar geluk.  
 
p.  

Ali knipoogt naar 
Malak, en zijn 
ogen schitteren 
als de duizend 
lampjes die 
boven hun 
hoofd bungelen.  
p.  

Langzaam maar 
zeker besluipt 
haar het gevoel 
van schaamte.  
 
 
 
p.  

‘Het is zo’n 
beetje de 
perfecte 
verlovingsring.’ 
 
 
 
p.  

Het probleem met 
familie is dat je met 
heel je hart van hen 
kunt houden, terwijl 
je tegelijkertijd alles 
wat ze doen veracht.  
 
p.  

‘Nou, je bent 
toch ook 
bevoorrecht,’ 
bijt ze hem toe.  
 
 
 
 
p.  

Malak is bij hem 
ingetrokken, al 
heeft ze dat niet 
aan haar familie 
verteld.  
 
 
 
p.  

‘Je bent een 
hoer, Malak. 
 
 
 
 
 
 
p.  

Zoveel 
tederheid heeft 
ze nog nooit 
meegemaakt.  
 
 
 
 
p.  

‘Mijn moeder 
heeft gezegd dat 
ik thuis niet 
meer welkom 
ben als ik met 
jou trouw. Dat ik 
nooit meer terug 
hoef te komen.’  
p.  

Haar verloving 
verloopt anders dan 
alle aanzoeken in 
haar lievelingsfilms.  
 
 
 
 
p.  

Malak wil 
opbiechten dat 
de man waarvan 
ze houdt wreed 
is en dat ze niet 
weet wat ze 
daaraan moet 
doen.  
 
 
p.  

Een nikah is 
geen bruiloft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
p.  

‘Hoe willen jullie 
samen een leven 
opbouwen al sje 
in andere dingen 
gelooft, Bilquis?’ 
 
 
 
 
 
p.  

Er zijn van die 
momenten in je 
leven die 
kristalliseren en 
voor altijd in je 
geheugen 
gegrift staan.  
 
 
 
p.  

Een paar straten 
verderop klinken 
schoten, en 
terwijl ze de 
buurt probeert 
te ontvluchten 
ziet ze een man 
ineengedoken 
op de stoeprand 
liggen.  
p.  

‘Ik lees de 
getuigenverklaringen 
nog een laatste keer 
na voor ik vertrek.’ 
 
 
 
 
 
 
p.  

Zo verwijdert ze 
elk bewijs van 
een vrouw die 
klem zit tussen 
de klauwen van 
een man en haar 
moederinstinct.  
 
 
 
 
p.  

‘Ga je me nog 
vertellen wat er 
aan de hand is?’ 
vraagt Kees. 
 
 
 
 
 
 
 
p.  

Je vriendje 
appen om te 
zeggen dat je 
zwanger bent en 
daarna al zijn 
telefoontjes 
negeren druiste 
in tegen alle 
adviezen die ze 
op internet had 
gelezen.  
p.  

‘Oké ik wil alles 
weten, vanaf 
het begin.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
p.  

‘Is dit wel een 
goed idee?’ 
reageert Kees 
scherp.  
 
 
 
 
 
 
 
P.  

‘Laat je me echt 
zomaar achter?’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p.  

‘Je mag niet met 
hem trouwen!’ 
roept Kees. 
 
 
p.  

‘Ik wilde 
gewoon met je 
praten. Was dat 
soms teveel 
gevraagd?’ 
p.  

‘Malak,’zegt 
Jacob 
uiteindelijk.  
 
 
p.  

Op slag is ze 
weer helemaal 
verliefd en ze 
knikt.  
 
p.  

Je had mijn hart 
gebroken. 
 
 
 
p.  

‘Mag ik samen met 
jou bidden?’ vraagt 
Jenna voor de eerste 
keer en Kees stemt 
verrast in.  
p.  

 



Workshop:   Een vliegende start met leesbevordering  
Leesbingo- ANTWOORDEN 

Alles wat niet kan - Salma El-Wardany 

Vind jij alle zinnen? Op welke pagina staan ze? Lees het boek en ga op zoek. 

‘Oké zijn naam is 
Mo en ik heb 
hem via internet 
leren kennen,’ 
vertelt Jenna, die 
meteen in haar 
rol schiet. 
 
 
 
p. 9 

Haar zus stormt 
de kamer in en 
springt naast 
haar op bed. 
‘Mag ik iets 
vertellen?’ 
 
 
 
 
p. 21 

‘Jenna, waarom 
heb je in 
godsnaam 
alcohol 
meegenomen 
naar het 
verlovingsfeest 
van mijn zusje?’ 
fluistert Kees 
wanhopig.  
p. 35 

‘Waarom 
mensen iets 
doen? Altijd om 
dezelfde reden. 
Hebzucht. Lust,’ 
antwoordt Ola.  
 
 
 
 
p. 49 

Kees heeft haar 
ouders al 
maanden niet 
gezien, maar ze 
zijn zo trots op 
haar dat ze niet 
durven te 
klagen.  
 
 
p. 78 

Ze lachen hardop en 
kijken elkaar 
glunderend aan.  
 
 
 
 
 
 
 
p. 93 

‘Je had wel dood 
kunnen zijn,’ sist 
ze terug.  
 
 
 
 
p. 117 

Ze bedenkt dat 
ze een monster 
is om haar 
bloedeigen zus 
te benijden om 
haar geluk.  
 
p. 133 

Ali knipoogt naar 
Malak, en zijn 
ogen schitteren 
als de duizend 
lampjes die 
boven hun 
hoofd bungelen.  
p. 145 

Langzaam maar 
zeker besluipt 
haar het gevoel 
van schaamte.  
 
 
 
p. 153 

‘Het is zo’n 
beetje de 
perfecte 
verlovingsring.’ 
 
 
 
p. 160 

Het probleem met 
familie is dat je met 
heel je hart van hen 
kunt houden, terwijl 
je tegelijkertijd alles 
wat ze doen veracht.  
 
p. 171 

‘Nou, je bent 
toch ook 
bevoorrecht,’ 
bijt ze hem toe.  
 
 
 
 
p. 181 

Malak is bij hem 
ingetrokken, al 
heeft ze dat niet 
aan haar familie 
verteld.  
 
 
 
p. 183 

‘Je bent een 
hoer, Malak. 
 
 
 
 
 
 
p. 189 

Zoveel 
tederheid heeft 
ze nog nooit 
meegemaakt.  
 
 
 
 
p. 193 

‘Mijn moeder 
heeft gezegd dat 
ik thuis niet 
meer welkom 
ben als ik met 
jou trouw. Dat ik 
nooit meer terug 
hoef te komen.’  
p. 200 

Haar verloving 
verloopt anders dan 
alle aanzoeken in 
haar lievelingsfilms.  
 
 
 
 
p. 205 

Malak wil 
opbiechten dat 
de man waarvan 
ze houdt wreed 
is en dat ze niet 
weet wat ze 
daaraan moet 
doen.  
 
 
p. 214 

Een nikah is 
geen bruiloft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
p. 220 

‘Hoe willen jullie 
samen een leven 
opbouwen al sje 
in andere dingen 
gelooft, Bilquis?’ 
 
 
 
 
 
p. 229-230 

Er zijn van die 
momenten in je 
leven die 
kristalliseren en 
voor altijd in je 
geheugen 
gegrift staan.  
 
 
 
p. 239 

Een paar straten 
verderop klinken 
schoten, en 
terwijl ze de 
buurt probeert 
te ontvluchten 
ziet ze een man 
ineengedoken 
op de stoeprand 
liggen.  
p. 244 

‘Ik lees de 
getuigenverklaringen 
nog een laatste keer 
na voor ik vertrek.’ 
 
 
 
 
 
 
p. 252 

Zo verwijdert ze 
elk bewijs van 
een vrouw die 
klem zit tussen 
de klauwen van 
een man en haar 
moederinstinct.  
 
 
p. 255 

‘Ga je me nog 
vertellen wat er 
aan de hand is?’ 
vraagt Kees. 
 
 
 
 
 
p. 263 

Je vriendje 
appen om te 
zeggen dat je 
zwanger bent en 
daarna al zijn 
telefoontjes 
negeren druiste 
in tegen alle 
adviezen die ze 
op internet had 
gelezen.  
p. 265 

‘Oké ik wil alles 
weten, vanaf 
het begin.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. 268 

‘Is dit wel een 
goed idee?’ 
reageert Kees 
scherp.  
 
 
 
 
 
 
 
P. 277 

‘Laat je me echt 
zomaar achter?’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. 281 

‘Je mag niet met 
hem trouwen!’ 
roept Kees. 
 
 
p. 289 

‘Ik wilde 
gewoon met je 
praten. Was dat 
soms teveel 
gevraagd?’ 
p. 297 

‘Malak,’zegt 
Jacob 
uiteindelijk.  
 
 
p. 307 

Op slag is ze 
weer helemaal 
verliefd en ze 
knikt.  
 
p. 310 

Je had mijn hart 
gebroken. 
 
 
 
p. 313 

‘Mag ik samen met 
jou bidden?’ vraagt 
Jenna voor de eerste 
keer en Kees stemt 
verrast in.  
p. 321 



Workshop:   Een vliegende start met leesbevordering  
 


